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Serie: Romeinenbrief, deel 2

Bijbelgedeelte: Romeinen 1: 8 - 17 (centrale tekst: 16 en 17)

Geregeld staan we bij Noorderlicht-Blijdorp een heel aantal zondagen stil bij een bijbelboek of
thema en wat dat dan voor ons betekent vandaag de dag. En dat is ook deze periode zo. We staan
sinds vorige week stil bij het bijbelboek ‘Romeinen’. Vandaag gaan we ook verder met deze brief
van Paulus.

Even een korte intro op het stukje dat we gaan lezen. Paulus heeft de sterke wens om naar Rome te gaan.
Hij wilde niet naar Rome zoals zoveel mensen toen naar Rome wilden, als een soort droom om ten minste
één keer in hun leven in Rome geweest te zijn, om in het centrum van de toenmalige wereld te zijn, om al
het mooie, al het indrukwekkende daar te aanschouwen. Paulus had een heel andere reden, hij wil zoals
overal, nu ook graag in Rome het evangelie, het goede nieuws over Jezus Christus, delen. We lezen ervan
vanaf vers 8, maar staan vooral stil bij vers 16 en 17, dat volgens sommige geleerden het belangrijkste punt
van de brief is — dat Paulus in de rest van zijn brief uitwerkt.

Er is een film over een waargebeurd verhaal over twee hardlopers uit Engeland. Ze doen allebei mee aan de
Olympische Spelen van 1924 in Parijs. De film heet Chariots of Fire. De ene atleet, Eric Liddell wint

uiteindelijk goud op de 400 meter. De andere, Harold Abrahams, wint goud op de 100 meter. Die van de 100
meter, Harold Abrahams, zegt ergens in die film over zichzelf: “Als het startsignaal luidt, heb ik 10 seconden

om heel mijn leven te rechtvaardigen.”

Presteren om je leven te rechtvaardigen. Ook al komt niemand van ons waarschijnlijk in een Olympische
finale te staan (al wil ik niemand onderschatten) - ik denk toch dat we aanvoelen wat hij bedoelt. De druk
om te presteren — en dan niet zozeer in het algemeen, maar vooral op een bepaald vlak. Daar moet het
goed gaan. En als het daar goed gaat, dan rechtvaardig je jezelf. Dan bewijs je dat je iemand bent. Dat je
goed genoeg bent.

Het kan per persoon verschillen op welk vlak je voor je gevoel je moet bewijzen. Een bepaalde carriere
bijvoorbeeld. Of een partner of kinderen, of presterende kinderen. Of een bepaalde promotie of prestatie,
of bepaalde zelfstandigheid of bepaalde onafhankelijkheid, of aantal volgers of likes, of bepaalde aandacht
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of een bepaalde naam. Je hebt ook meer religieuze vormen van deze prestatiedruk. Dat je bijvoorbeeld aan
bepaalde regels moet houden, of bepaalde gebruiken of gebeden, of bepaalde manier van leven.

Maar of het nu de meer seculiere variant is of de meer religieuze variant — er is iets wat je moet halen of
moet houden om het gevoel te hebben dat je leven gerechtvaardigd is. Dat je goed en goed genoeg bent.

Maar we voelen allemaal wel aan bij dat voorbeeld van die Harold Abrahams aan dat hij zich nooit
gerechtvaardigd heeft gevoeld. Als je dit zegt, als je dit verwacht van je prestatie, dan blijft de twijfel. En
dat horen we van allerlei mensen die tot de meest succesvolle behoren, of de meest mooie, of de meest
sportieve — de knagende onzekerheid of ze wel echt goed en genoeg zijn. En we zien het ook dichterbij — bij
mensen om ons heen en bij onszelf. Is wat we doen wel goed genoeg? Is wie we zijn wel goed genoeg? Is
wat we hebben bereikt wel goed genoeg? We hebben er een woord voor: prestatiedruk. Jongere generaties
schijnen er nog meer onder gebukt te gaan dan oudere generaties.

In wat we net gelezen hebben in de Romeinenbrief in vers 17 en wat Paulus later in de brief nog zal
uitwerken, is een andere weg. Niet die van jezelf zien te rechtvaardigen, maar aanvaarden dat God je
bestaan rechtvaardigt. In de woorden van vers 17: dat Hij je als rechtvaardige aanneemt’.

Volgens Paulus is dat wat God in het evangelie laat zien dat je zo aanvaard wordt.

Even iets meer context over dit woord ‘evangelie’. In het Romeinse Rijk was ‘evangelie’ de term voor als er
een boodschap was dat in het hele rijk bekend moest zijn. Een belangrijke overwinning op het slagveld. Of
als er een nieuwe keizer was gekomen. Zo'n goed bericht, zulk goed nieuws was dan ‘evangelie’.

En Paulus wil Rome ‘evangelie’ brengen. Hij heeft een goed bericht, goed nieuws, dat iedereen moet weten.
Voor hem staat ‘evangelie’ voor het goede nieuws van Jezus — zijn komst, zijn leven, zijn lijden en sterven,
zijn opstanding uit de dood. Dit hele verhaal van Jezus — dat is een bericht dat iedereen moet weten.
Omdat dit voor iedereen van belang is. Omdat dit alles anders maakt.

Paulus zegt — voor dit evangelie schaam ik mij niet. Vond ik een mooi zinnetje t.a.v. jullie vandaag —
eigenlijk koos ik voor vandaag vooral dit Bijbelgedeelte uit, vanwege dit zinnetje. Want dit is voor jullie een
moment in je leven waarin je publiekelijk maakt: dat verhaal van Jezus, dat is een verhaal van lijden en
sterven en toch is dat het verhaal dat mij raakt; de kring rondom Jezus, daar hoor ik bij, ook al zitten daar
mensen bij die ik nooit had uitgekozen en zijn er mensen bij die de grootste fouten hebben gemaakt; dat goede
nieuws van Jezus, daar moet ik het ook van hebben. Dat hele geloof in Jezus, dat is ook ook mijn geloof — ook
al heb ik geregeld ook mijn vragen. Jullie komen daar voor uit als je belijdenis doet of je laat dopen, dan ben
je er ook op aanspreekbaar — dat je ‘van Jezus’ bent.

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, zegt Paulus. Hij zegt dit natuurlijk omdat hij zich er wel voor had
kunnen schamen. Zeker in Rome. Rome was het centrum van de macht in de toen bekende wereld. Rome
regeerde over een gebied van Groot Brittannié t/m Midden-Oosten en dan ook nog delen van Afrika. Rome
was het toonbeeld van kracht. En Paulus kwam dan met een verhaal over een lijdende Messias, een
gekruisigde redder. Dat sloot niet aan bij de mensen in Rome. Integendeel. Dat stootte af.

En in Rome was men geslaagd, het succes van het Romeinse Rijk straalde natuurlijk af op iedere Romein.
Romeinen waren dan ook trots. Terwijl het evangelie ging over een nederige koning die knielde en de
voeten waste van zijn volgelingen, die opgepakt werd, mishandeld en gedood aan een kruis. Dat sloot niet
aan bij de mensen in Rome. Integendeel. Dat stootte af.



En ergens sluit dat verhaal van Jezus, dat evangelie van Jezus ook niet aan in onze tijd. Want zo'n lijdende,
verliezende, gekruisigde Jezus die jou dan redden moet — dat is nou niet het verhaal dat aansluit in een tijd
waarin zelfredzaamheid het ideaal is en waar autonomie en onafhankelijkheid bijzonder hoog worden
gewaardeerd en waar succesvol zijn is waar we naar streven. En toch zeggen jullie — dit evangelie, dit
verhaal van Jezus, dat is het verhaal waar ik in geloof.

Paulus legt ook nog uit waarom hij zich niet schaam voor dat evangelie. Hij noemt twee redenen.
Want het evangelie is Gods reddende kracht.

Paulus beweert met deze paar woorden heel veel. Want in het Romeinse Rijk kwam het evangelie dus van
de keizer, en een van de namen voor de keizer was redder of redder van de wereld. Paulus zet daar
tegenover: maar ik kom met het evangelie van Jezus, dat is Gods reddende kracht. Wat de keizer ook zegt,
beweert, claimt of bekendmaakt — dat is niet wat je redt. Het evangelie van Jezus, dat is de kracht van God
waarmee hij je redt.

Maar hoe dan? Waar redt het je van? Zou veel over te zeggen zijn, maar even heel kort een paar
voorbeelden. Dat evangelie heeft de kracht om je te verlossen van je verleden -dat bepaalt niet meer wie je
bent. Het heeft de kracht om je in het heden te veranderen — niet alles hoeft zo te zijn en te blijven als het

nu is.
En het geeft hoop voor je toekomst — je leven is veilig, wat er ook gaat gebeuren.

En Paulus voegt er dan nog een tweede reden aan toe waarom hij zich niet schaamt voor het evangelie. En
daarmee zijn we bij het punt van het begin. Dat je in het evangelie kunt ontdekken dat God je als
rechtvaardige aanneemt als je gelooft. Je ontdekt niet alleen dat je vergeven bent — dat ook trouwens, je
krijgt een schone lei. Maar het is nog veel meer. Vergelijk het zo: Je schuld wordt niet alleen
kwijtgescholden, maar je krijgt ook nog eens een enorm saldo op je rekening. Of zo: Je fouten worden je
niet alleen niet aangerekend, maar je krijgt een enorme hoeveelheid goede daden op je conto. Of, nog
weer anders gezegd, het is niet alleen zo dat je minpunten worden gecompenseerd, maar je krijgt allemaal
tienen. Je bent in 1x goed. Je bent fantastisch zelfs.

Je bent als een rechtvaardige aangenomen — je bent in 1x keer goed genoeg, de perfecte
kandidaat, de meest geliefde zoon of dochter. Zo neemt God je aan.

En dat is niet omdat wij al aardig op weg waren. Dat we een 8+ waren en God er een 10 van maakt. Dat we
al er al heel behoorlijk presteerden en dat God dat nog wat aanvult. Nee, God doet veel meer als hij ons als
rechtvaardige aanneemt. Buitengewoon veel meer. Later in deze brief legt Paulus namelijk uit dat mensen
helemaal niet al behoorlijk okay is — godsdienstige mensen niet en niet-godsdienstige mensen ook niet.
Integendeel, volgens hem zit er iets mis in ieder mens. Een neiging om dingen te verknallen. Daardoor doen
wij mensen anderen tekort, verspillen we de aarde, verkwisten onze tijd aan zinloze dingen, verwaarlozen
onze vriendschappen en andere relaties, brengen ons eigen welzijn schade toe, verpesten de sfeer. En als
God het niet verhoede dan gaan we er ver in — dan brengt onze onverschilligheid, of hoogmoed, of jaloezie
of woede ons tot gedrag dat anderen enorme schade toebrengt. Vaak blijft dat nog wel verborgen, maar
als we bijvoorbeeld onder druk komen te staan, dan kan het zomaar helemaal mis gaan. Dus Paulus wil
zeggen: wij zijn zeker niet alleen maar okay, er zit ook iets lelijks in ons, onder de motorkap zit het mis,
waardoor we kwaad doen. En daardoor: niemand kan zichzelf rechtvaardigen bij God als goed en goed
genoeg. We zijn allemaal gediskwalificeerd.



Maar, en dat is het goede nieuws, dat is het evangelie — wij kunnen als rechtvaardige aangenomen worden.
Niet als we onszelf weten te repareren, op te kalefateren, genoeg compenseren, heel erg je gaan bewijzen.
Dat zeggen de wereld en religie ons namelijk vaak. De wereld zegt: je moet je bewijzen, presteren, moet
mooi zijn, goed zijn, beter worden, er goed uitzien, een goede ouder zijn, vrienden hebben, goed gebekt
zijn, krachtige uitstraling hebben, hard werken. En religie zegt ook dat je je moet bewijzen. Je moet je aan
de regels houden. Of aan de verwachtingen. Je moet nu wel wat laten zien. Je moet meer dit of meer zus.

Maar de wereld en religie die laten je altijd in het onzekere. Je blijft altijd twijfelen aan jezelf. Want je weet
ten eerste nooit wanneer het echt goed genoeg bent. En ten tweede weet je diep van binnen dat je steken
laat vallen.

Het evangelie zegt iets anders. Die zegt: Je hoeft jezelf niet te rechtvaardigen. Je hoeft jezelf niet te
bewijzen. Je hoeft je status niet te verdienen. Je krijgt het. Je krijgt de status van rechtvaardige. Beter
gezegd, je krijgt de status van Jezus.

En dan zijn we bij de inhoud van het evangelie. Het evangelie laat zien dat Jezus de rechtvaardige bij uitstek
is. Volledig integer, zuiver, oprecht. Altijd liefde, altijd waarheid, altijd goedheid. Ook onder druk, in gevaar,
in nood. Ook als het kwaad hem vol in het gezicht spuugt en vol in het gezicht slaat, ook als hij het uitkermt
van de pijn. Hij bleef rechtvaardig, goed, zuiver. Maar deze Jezus stierf aan een kruis als ware hij een
vreselijke onrechtvaardige. Hij sterft de meest onrechtvaardige dood ooit. En het evangelie zegt: maar God
draait dit vreselijke gebeuren aan het kruis om ten goede. En wil ons mensen de status van Jezus geven.

Als een geschenk. Je krijgt dat zomaar en voor niets als je gelooft. Oftewel, als je je vertrouwen op deze

Jezus stelt, dan ben je er. Is je hele leven gerechtvaardigd. Wat er ook gebeurt is en wat nog komen gaat.
Wat er goed gaat of wat er mis gaat. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, of je godsdienstig bent

geweest of niet.

Dan ben je gered en kun je echt gaan leven. Je bent gered van je ego, van externe druk, van je verleden,
van het kwaad in en buiten je, van de angst en hopeloosheid. Die dingen kunnen je nog wel t lastig maken,
maar eronder krijgen ze je niet meer. En je kunt echt gaan leven. Vrijuit. Je hoeft je niet meer te bewijzen.
Je kunt gewoon doen waarvoor je gemaakt bent. Leven zoals je bedoeld bent. Tot je bestemming komen.

In die film waarmee ik begon, was er ook die andere Engelse hardloper, Eric Liddell, christen. Hij zat heel
anders in de wedstrijd dan Abrahams. Hij zei: ‘als ik ren, voel ik Gods plezier’. Dat is wat het evangelie je
brengt. Dat je vrijuit kunt leven, wetend dat God blij is met wat je doet, omdat je doet waarvoor je gemaakt
bent.

En ook voor jullie blijft dit evangelie de kern. En het is nodig om er voortdurend naar terug te gaan, de rest
van je leven lang. Want anders pakt de wereld je weer in of komt religie weer om de hoek kijken — en die
maken je kleiner en banger, onzeker of je wel goed en goed genoeg bent. Terwijl als je terug gaat naar dit
evangelie, kom je er weer achter dat je leven is gerechtvaardigd. Want je mag weten dat je voor God, de
belangrijkste persoon van het universum, de enige mening die echt telt — dat je voor Hem goed bent. En Hij
met plezier naar je kijkt. Dankzij Jezus.

Amen.



