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Ester — de keuze bij wat je overkomt
Bijbellezing: Ester 2: 1- 18

Vorige week maakten we een begin met het bijbelboek Ester, vandaag lezen we verder in
hoofdstuk 2. Als je oppervlakkig kijkt, kun je denken dat het iets sprookjesachtig heeft, het meisje
Ester dat koningin wordt. Maar zoals het er ‘echt’ staat in de Bijbel, is dat het niet. Is het eigenlijk
zelfs een behoorlijk schokkend verhaal. Als Kijkwijzer toen had bestaan, had dit verhaal toch wel
wat pictogrammen gekregen ter waarschuwing. Maar gelukkig bestond er toen geen Kijkwijzer,
dus we kunnen allemaal blijven zitten en het maar gewoon lezen. En daarna lopen we als het ware
rond in dit verhaal op zoek naar lessen voor ons vandaag, hier en nu. Van iedereen die je
tegenkomt in het leven, kun je wel iets leren. Van sommige mensen goede dingen, van anderen
vooral hoe het niet moet... En vandaag komen we in dit verhaal ook allemaal mensen tegen en
daar kunnen we van leren. Van sommige mensen goede dingen, van anderen vooral hoe het niet
moet.

lemand om wie we in dit verhaal niet heen kunnen, is Ester. In dit verhaal wordt verteld van twee grote
en heftige dingen die haar overkomen. Als eerste staat er dat ze haar ouders verloren had en wees was
geworden. Ze was opgevangen door Mordechai, een man die familie van haar was. Het tweede dat haar
in dit verhaal overkomt is dat ze als jonge vrouw, als meisje nog ergens, zonder instemming van haar
kant, wordt uitgekozen door de dienaren van de koning en meegenomen om voorbereid te worden op
een nacht met de koning die haar verdere toekomst zal bepalen. Ze zal ofwel als koningin verdergaan,
ofwel haar dagen slijten in de harem van de koning. Een bizar lot - weeskind geworden en dan
vervolgens als jong meisje ongewild en ongevraagd gerekruteerd om mee te doen met een soort Married
at first sight.

Ester is er een voorbeeld van dat je zomaar, soms bijna uit het niets, heftige of zelfs bizarre dingen kan
overkomen. Waardoor je een zwaar lot te dragen krijgt. Ik moest denken aan een andere Joodse vrouw,
met een vreselijk zwaar lot, Edith Eger. Zij was een holocaust-overlevende en schreef later een boek met
als titel ‘De keuze'. Daarin betoogt ze dat je altijd nog een keuze hebt met hoe je omgaat met wat je treft.
lets daarvan is ook bij Ester te zien. Ze heeft misschien weinig invloed op haar lot, maar ze wacht ook
weer niet helemaal lijdelijk af, maar probeert haar lot ten goede te laten keren. Waar ze kan, treedt ze op.
Ze doet wat ze kan om koningin te worden. En later in haar verhaal zal ze nog vaker, soms wel na enige
terughoudendheid - maar dan toch, het heft in handen nemen om dingen ten goede te laten keren. Niet
alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen.




Dat is te leren van Ester. Wat je ook overkomen is, hoe moeilijk en zwaar ook, er zit ergens nog een
keuze-moment of je alles lijdelijk ondergaat, of dat je toch nog invloed probeert uit te oefenen op je lot,
zodat het zich ten goede keert. En ja, dit kan vreselijk moeilijk zijn - zoals bij Ester, Edith Eger en vele
anderen. En mocht jouw lot ook zwaar zijn, dan hoop ik maar dat je die kracht ook ergens vindt, om zo'n
keuze te maken.

Ahasveros - spiegel voor onze tijd

Laten we verder kijken. We komen later nog een keer terug bij Ester, maar nu eerst naar de volgende
hoofdpersoon uit dit hoofdstuk - Ahasveros. Een bizarre manier van doen om aan een nieuwe koningin
te komen. Een nieuwe koningin in plaats van Wasti die blijkens het begin van dit hoofdstuk toch gemist
wordt... Nu heeft Ahasveros dit plan dan wel niet zelf bedacht, maar stemt er dus wel mee in. Maar hoe
bizar ook ergens - als we wat langer kijken dan zien we dit soort dingen ook in onze tijd. Want lijken de
lijstjes die bij sommige studentenverenigingen zijn rondgegaan (banga-lijsten), ook niet wat op wat
Ahasveros hier doet? Dat hoe iemand het in bed doet, iemands positie op de lijst bepaalt.

En het is onze tijd ook niet uitzonderlijk dat er gedacht wordt dat seks voorafgaat aan liefde en trouw, dat
een goede nacht bepaald of het ook wat kan worden met de relatie. In plaats van andersom, het
christelijke idee ook, dat liefde en trouw eerst geregeld worden, voordat je kan denken dat seks veilig en
goed kan worden.

Nog iets anders - die nieuwe koningin voor Ahasveros moet toch een soort statussymbool worden - die
rol die Wasti had geweigerd, ook al was zij er ook mooi genoeg voor. En blijkbaar kunnen die
kamerdienaren van Ahasveros en Ahasveros zelf niet anders bedenken dan maar gewoon weer een
nieuwe koningin te zoeken - die dan al even mooi was en die dan hopelijk wel die rol van statussymbool
invult. De allermooiste meisjes van het land worden verzameld en die zijn dan voor Ahasveros. Eén van
deze meisjes zal de nieuwe koningin worden, maar de meesten van deze allermooiste meisjes van het
land zullen in zijn harem belanden. En zo’'n harem was ook een belangrijk statusmiddel van zo’n koning in
die dagen. Een partner die je status moet verhogen - in onze tijd toch ook geen uitzondering?

En dan nog dit; het selectiecriterium voor de nieuwe koningin is dus uiterlijke schoonheid. En tja,
vrouwen die enkel en alleen beoordeeld worden op hun uiterlijk - dat is toch ook iets dat we maar al te
goed herkennen. En zoals dat toen bij Ahasveros allerlei meisjes in ellende doet belanden, doet dat
‘afrekenen op het uiterlijk’ zoveel mensen vandaag de dag ook schade.

Al met al, geen reden om ons te verheffen boven de tijd en cultuur van het Perzische rijk. Onze tijd kan er
ook wat van....

In dit verhaal zelf, kun je trouwens de kritiek erop al lezen. Want in de loop van het verhaal blijkt de keuze
voor Ester als koningin niet alleen ingegeven door haar schoonheid, maar ook door iets in haar karakter.
Ze heeft iets dat haar gelijk al bij de chef-kamerdienaar in de gunst doet vallen. En dat goede karakter
blijkt ook door de koning op te vallen en de doorslag te geven.




Mordechai - de goede ouder

Laten we verder kijken in dit verhaal naar de volgende hoofdpersoon, Mordechai. Leerzaam - zeker als je
een van de ouders bent die vandaag hun kind laat dopen of opdragen en daarmee belooft om hun kind
met God en het geloof op te voeden. Mordechai was niet de biologische vader van Ester, maar de
pleegvader. Hij heeft zich blijkbaar ontfermd over de jonge Ester toen zij wees was geworden. Er wordt
heel veel niet gezegd, bijvoorbeeld of Ester ook een pleegmoeder had, hoe lang Mordechai en/of zijn
vrouw dit al deden, of Ester ook nog broers of zussen had, etc. Maar er worden wel mooie dingen over
Mordechai genoemd. Allereerst dat hij haar ‘als dochter had aangenomen'’. Mooi, omdat het niet
vanzelfsprekend was. Hij had dit niet hoeven doen, maar deed het wel. Maar bij biologische kinderen
geldt dit ook. Misschien iets dat je verwachten mag, maar toch gebeurt het lang niet altijd dat als iemand
vader of moeder wordt hij of zij werkelijk zijn kind ook aanneemt. Helaas niet - om allerlei redenen kan
iemand zijn/haar kind ook ergens afhouden, of zelfs afwijzen - met alle gevolgen van dien... En er wordt
nog iets moois over Mordechai gezegd. Namelijk dat als Ester in het paleis is opgenomen en een jaar van
voorbereiding heeft voordat zij de koning zal ontmoeten, staat er dat Mordechai dagelijks contact hield;
elke dag ging hij even kijken. Prachtig beeld van ouderschap denk ik. Elke dag contact hebben en houden,
elke dag even inchecken - juist ook als je je kind ook hebt moeten loslaten. Want Mordechai moest Ester
loslaten - zij was gerekruteerd en meegenomen.

Jullie kunnen je kinderen nu nog letterlijk vasthouden - moet je ook doen. Maar ouder zijn van een kind,
betekent dat je langzaam maar zeker je kind ook gaat loslaten. Dat is het hele doel van de opvoeding dat
ze uiteindelijk zelfstandig, volwassen door het leven gaan. En ja, bij dat groter worden van kinderen, gaan
hen ook dingen overkomen. Dingen die je eigenlijk niet wilde, dingen waar je ze voor had willen
beschermen. Maar het is onmogelijk om altijd het handje vast te houden - en dat moet je niet eens
proberen, dat is ook niet gezond, zo'n al te aanwezige ouder, die alles maar probeert op te lossen. Maar
het tegendeel daarvan - een al te afwezige ouder moet je ook zien te vermijden. Zo'n ouder die het te
druk heeft met andere dingen of die te makkelijk opgeeft als er moeilijke dingen zijn. En Mordechai laat
zien hoe je dat doet, zo'n middenweg tussen al te aanwezig en al te afwezig. In zijn geval kon hij niet al te
aanwezig zijn. Maar hij voorkwam het al te afwezige door regelmatig in te checken, het lijntje wel te
houden. En zo betrokken te zijn en te blijven. Is dat ook niet wat God doet bij ons? Nee, hij is niet al te
aanwezig in ons leven waardoor hij alles oplost. Maar hij houdt het lijntje, hij blijft betrokken.

God - hij werkt nogal eens via toevalligheden

Over God gesproken - laten we ook naar Hem kijken. Hij wordt wederom in dit hoofdstuk niet genoemd -
zoals hij in het hele bijbelboek niet wordt genoemd. Zoals Hij ook in onze tijd vaak niet wordt genoemd,
en we het ook lastig kunnen vinden om God op het spoor te komen. Zoals dat toen en daar in het
Perzische Rijk vast ook lastig was. Want deze Joodse mensen waren in het Perzische rijk. Hun voorouders
hadden ervoor gekozen om daar te blijven. Om niet, zodra ze daar de kans voor hadden, om terug te
gaan naar Jeruzalem. En daar de tempel weer op te bouwen. Om daar met elkaar de godsdienstige
feesten te gaan houden. Hadden ze niet gedaan - waardoor je toch gaat denken dat het niet de meest
gelovige mensen waren. Mensen die toch eerder voor het comfort hadden gekozen - voor zekerheid,
welzijn. En niet het onzekere avontuur om naar Jeruzalem te gaan. En hier in het Bijbelboek Ester komen
we de nazaten tegen van deze niet al te gelovige mensen. En zij zitten in een niet-gelovige cultuur. Daar
waar hun God in de publieke opinie natuurlijk niet meetelde. Waar ze geacht werden hun geloof voor
zichzelf te houden. Althans, dat lijkt erop, want dat adviseert Mordechai ook aan Ester in hoofdstuk 2, om
hun Jood-zijn maar te verzwijgen. Maar ook al wordt God niet genoemd in het boek, de vele
toevalligheden wijzen er op dat God aan het werk is om zijn mensen te redden.

En dat is nog steeds een goede manier om God op het spoor te komen. Om te letten op de al te
toevallige gebeurtenissen. Natuurlijk - sommige dingen zijn gewoon toevallig en daarmee klaar. Je moet
niet achter elke toevalligheid een signaal van boven zien. Maar sommige dingen zijn te toevallig voor
woorden. Of allemaal kleine toevalligheden bij elkaar, kunnen je laten merken dat God er is en je iets
zeggen wil. Of je een bepaalde kant op wil sturen.



Het is misschien een bepaalde manier van kijken. De schrijver van het Bijbelboek Ester wil
daarbij helpen - om zo te leren kijken. En dan soms te zien: ‘dit is allemaal net even te toevallig'.
En dan te denken: 'Zou God hier niet achter kunnen zitten?' Hopelijk kunnen jullie je kinderen
daarin helpen, daar de aandacht op vestigen - om zo God te zien, te ervaren, te horen. In een
tijd waarin dat best lastig kan zijn - als de omringende cultuur met zulke andere dingen bezig is.

Ester Il - een bizar lot wordt een kans voor God

Even samenvatten tot nog toe. We keken eerst naar Ester en haar keuze om op een bepaalde
manier haar lot ten goede te keren. We keken vervolgens naar Ahasveros - in wiens gedrag we
gedrag in onze tijd herkennen. We keken naar Mordechai - een voorbeeld van een betrokken
ouder. Toen naar God - die je op het spoor kunt komen door te letten op de al te toevallige
dingen in het leven. En dan nu ten slotte weer terug naar Ester - en via haar ook naar God en
Jezus Christus. We zagen net al dat bij alles wat haar overkwam ze ervoor koos om er op een
bepaalde manier mee om te gaan. Maar er is meer - niet alleen zij kan iets maken van haar lot,
ook God kan er iets mee. Haar lot wordt gemaakt tot een kans voor God. Zoals later Mordechai
tegen Ester zegt, als zij allebei en al hun Joodse volksgenoten bedreigd worden met de dood -
dan zegt Mordechai: misschien ben je wel voor dit moment koningin geworden...

Misschien is jou ook wel veel overkomen - ten goede of ten kwade. Ten kwade, omdat je
mensen verloren bent, omdat je dingen zijn aangedaan of omdat anderen dingen voor je
hebben bepaald die je nooit had gewild. Of is je veel overkomen ten goede, dat je ontzettend
veel geluk hebt gehad, dat je op een plek bent gekomen door bepaalde toevalligheden, dat je
iemand bent tegengekomen die je gered heeft. Maar hoe dan ook - ten goede of ten kwade - je
bent waar je nu bent. En misschien is dat niet voor niets... Misschien is er een moment, of komt
er een moment, waarop jouw positie, jouw unieke weg, of jouw netwerk, of jouw situatie, of
jouw ervaring precies is wat nodig is. Nodig om die ander te redden. Wie zal het zeggen?
Daarom - wat je lot ook is of wordt, het is nooit hopeloos. God kan zelfs maken dat jouw lot
voor anderen een geschenk uit de hemel wordt. En nee, dat hoeft niet iets makkelijks te zijn.
Het kan ook iets zijn waar je van terugschrikt, zoals dat bij Ester het geval was in eerste
instantie. Maar met God is jouw lot nooit hopeloos - hij kan het ten goede keren in een kans,
voor jou en anderen. Als dat ergens te zien is in de Bijbel, is dat bij Jezus Christus. Hem
overkwam ook van alles - ongevraagd en ongewild. Hij smeekte of het aan hem voorbij kon
gaan, maar zo pakte het niet uit. De ellende, het kwaad, de duisternis, de doodsangst, het
misbruik, het geweld, gevangenschap - het trof hem allemaal. Het kwam over hem heen. Maar
dat bizarre lot, dat vreselijk pijnlijke lot van Jezus - God draaide dat om en maakte het tot iets
dat mensen ging redden, mensen zoals jou en mij. Dat God zo is - die dingen omdraait, van iets
kwaads, iets maakt dat ten goede is - dat zien we in het hele verhaal van Ester. Dus waar je ook
bent beland, wat je ook overkomen is, wat er ook is misgegaan, de God van Ester, de God van
Jezus, de God van de Bijbel, ziet jou en je lot. En weet daar een weg mee te gaan. Misschien zie
je het zelf niet - Hij wel. Want zijn plannen en ideeén gaan die van ons ver te boven.

Amen.
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ouw lot nooit hopeloos.

n goede keren in een kans,




