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Beginnen met dankbaarheid

Vandaag staan we stil bij het absolute einde van I/ll Koningen. De kapstok in deze bijbelboeken
was de regeringsperioden van koningen. De laatste koning die aan bod komt is Jojachin. En met
hem eindigt ook dit bijbelboek. We lezen eerst van zijn aantreden en vervolgens van zijn einde. En
daarnaast leggen we nog een kort gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit de stamboom van Jezus.

Bijbelgedeelte: Johannes 6: 5 - 15

Zo aan het begin van het jaar worden we gevraagd wat we willen dit jaar. Welke voornemens we
hebben. Wat we willen gaan doen. Wat we anders willen hebben. Maar vandaag staan we juist stil
bij wat er al is, bij wat we nu al hebben. En of we dat verbinden aan God, en hoe we dat door te
bidden kunnen doen. En of daar misschien een manier van leven uit kan voortvloeien die God
recht doet en goed is voor anderen en onszelf. En we kijken dan naar hoe Jezus dat doet - als hij
op een heel bepaald moment staat voor duizenden mensen om die te voeden. En voordat hij dat
dan doet, spreekt hij een dankgebed uit. We staan vooral stil bij dat danken van Jezus. Er zou veel
meer te zeggen zijn over dit verhaal, een verhaal dat in alle vier de levensbeschrijvingen van Jezus
genoemd wordt, een typerend verhaal dus. Waar Jezus lege handen vult, mensen voedt,
verzadiging geeft. Hier zou ook van alles over te zeggen zijn, maar we richten ons vandaag dus
vooral op vers 11 waar we Jezus een dankgebed zien uitspreken.

Jezus begint dus met een dankgebed. Als hij voor die enorme klus staat om duizenden mensen te
voeden, die mensen die zonder al te veel vooruit te kijken Jezus zijn gevolgd, het lijkt wel op een soort
event. En dan spreekt Jezus een dankgebed uit. En dat gebed is bij Jezus meer dan alleen een
standaardgebedje voor het eten. Dit is ook meer dan alleen een goede gewoonte. Het laat ons een
manier van leven zien, een manier van in het leven staan, een manier van leven waarvoor je kunt kiezen
hoezeer je ook meewind of juist tegenwind in je leven hebt, een manier die niet alleen in psychologisch
opzicht heel gezond is en gelukkig maakt, maar ook een manier van leven die God eert. Een manier van
leven dat je niet aan komt waaien, maar wel kunt aanleren, stap voor stap, dankgebed voor dankgebed.
Een manier van leven die God recht doet en waar jijzelf en anderen beter van worden.

Maar goed, voordat we kijken hoe dat zich in ons eigen leven kan ontwikkelen, eerst maar wat beter
kijken naar de hele situatie van Johannes 6 en naar wat Jezus daar precies doet.

We zien Jezus hier op een moment waarop een menigte mensen hem gevolgd is en van alles van hem wil.
Er wordt gesproken van alleen al 5.000 mannen. Jezus blijkt een plan te hebben om al die mensen te
voeden. Zijn leerlingen zijn niet op de hoogte van dit plan en maken zich vooral zorgen. De financiéle
middelen zijn volstrekt niet toereikend om de mensen ook maar een klein stukje te kunnen geven. Een
van Jezus' leerlingen komt dan nog wel aan met een jongen die vijf broden en twee vissen bij zich heeft,
maar zegt erbij: 'Wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ Jezus maakt zich blijkbaar geen zorgen,
want Hij zorgt ervoor dat duizenden mensen gaan zitten in het gras. Hij neemt het brood, spreekt een
dankgebed uit en deelt het uit aan al die mensen. Uiteindelijk heeft iedereen genoeg en worden de
restanten opgehaald en blijven er 12 manden brood over.




Nu zou je over de betekenis van dit wonder van alles kunnen zeggen. Bijvoorbeeld dat het aanwijst wie
Jezus is. Zoals God in het Oude Testament zijn mensen op doorreis verzadigde met manna, zo verzadigt
Jezus de mensen nu. En het zegt bijvoorbeeld ook dat Jezus van het weinige dat iemand te bieden heeft
heel veel kan maken. Het is bovendien een teken dat voedselverspilling zonde is, dat je dat moet zien te
voorkomen. Het is verder een teken dat Jezus zorgt dat iedereen krijgt wat hij nodig heeft, precies wat
een goede leider zou doen. En ook een teken dat Jezus geeft om concrete noden van mensen, iets zoals
honger. En ook nog een teken dat Jezus er niet alleen is in geval van fysieke honger, maar ook voor de
geestelijke honger in mensen - en hij verzadiging biedt. En, om nog een laatste ding te noemen, het is
ook nog een teken dat Jezus geen onderscheid maakt tussen mensen, de menigte wordt hier gevoed, Jan
en alleman zit daar en krijgt allemaal hetzelfde.

Maar we laten al deze boodschappen die in dit verhaal zitten even voor wat het is. En we focussen ons op
dat moment voordat Jezus al die mensen gaat laten zitten om te eten. Dat korte zinnetje ‘en sprak een
dankgebed uit'. Als een soort huisvader treedt Jezus hier op, alsof al die mensen bij Hem te gast zijn, alsof
het heel normaal is dat Hij zorg draagt voor het eten geven van deze duizenden mensen. ‘En hij sprak een
dankgebed uit'. In de oorspronkelijke taal waarin Johannes zijn levensbeschrijving schrijft, het Grieks,
staat het woord ‘eucharistos’. Nu ben ik nog nooit in Griekenland geweest, maar ik begreep dat in het
Grieks van vandaag ‘eucharisto’ een heel gewoon woord is voor ‘dank je wel'. Er zit in de ‘eucharistos’ het
woordje ‘charis’, dat wij bijvoorbeeld kennen uit charisma. Charisma is iets wat je hebt of niet, het is je
gegeven of niet. Charis kun je dan ook vertalen met ‘geschenk’. Als je enigszins bekend bent met de
Rooms-Katholieke kerk, hoor je in dat woord ‘eucharistos’ ook het woord eucharistie. In de eucharistie
ontvang je, in dankbaarheid, het grootste geschenk van God, Jezus Christus. Hier in Johannes 6 wordt
ermee bedoeld dat, voorafgaand aan die grootse maaltijd, Jezus zijn dankbaarheid uitspreekt aan God,
zijn dank voor wat hij als een geschenk ziet.

En als Joodse man aan het begin van onze jaartelling spreekt Jezus die dankzegging waarschijnlijk uit met
woorden van een bestaand gebed. Dat gebed wordt ook wel beracha genoemd. Dit dankgebed begint als
volgt: ‘Gezegend bent u, HEER onze God, Koning van het heelal.... En dan kan er van alles volgen. In dit
geval waarschijnlijk iets over dat brood en die maaltijd, dus dan zoiets als ‘Gezegend bent U, Heer, onze
God, Koning van het heelal voor het brood dat U geeft, het brood wat wij op dit moment zo nodig
hebben'. ‘Gezegend bent U, Heer, onze God.' Dat is een manier van spreken die wij niet zo vaak
gebruiken. In ons spraakgebruik hopen wij mensen gezegend te worden door God. En we zijn het niet zo
gewend om een zegen uitspreken over God. In de bijbel zie je dat wel vaker dat mensen God zegenen.
Letterlijk betekent zegenen iets als ‘goed spreken over'. Als je God zegent, spreek je goed van Hem.

Eer en dank je hem. Aan het begin van deze maaltijd wil Jezus dat dus doen - God de eer en dank geven.

Als Joods jongetje had Jezus dat waarschijnlijk al geleerd. Om beracha’s uit te spreken. Want bij alle
dingen moet volgens de Joodse overlevering zo'n Beracha, zo'n zegening worden uitgesproken. Zoals de
Talmud, een voor de Joden na de bijbel het meest gezaghebbende boek, het zegt: ‘Als je op aarde ergens
van geniet zonder een zegening uit te spreken, is het alsof je het gestolen hebt. Daar zit het idee achter
dat zonder God de eer en dank te geven, je iets voor jezelf toe eigent, wat niet van jou is. Alsof je iets
afpakt, terwijl dat eigenlijk als geschenk aan je was gegeven. Daar zit het idee achter dat dingen als brood
om te eten, kleding om te dragen, lucht om in te ademen, een nieuwe dag om te leven, een bed om te
slapen - dat het je allemaal gegeven is. Zoals ook kracht, hersens, wilskracht je gegeven zijn. Zoals
mensen om je heen, onderwijs, werk, de mogelijkheid van vriendschappen - je allemaal maar gegeven is
van de koning van het heelal, God, de Schepper van hemel en aarde.




Jezus had het geleerd en leert het zijn volgelingen en het is denk ik nodig dat wij dat opnieuw leren. Ik stuitte
deze week op het liedje Champions League van Flemming en Boef (en ik snap dat je nu twijfels krijgt over
mijn muzieksmaak...). Maar die zingen: 'nu ga je zien dat alles wat ik heb ik verdien’. Lang niet altijd wordt
het in onze cultuur zo hardop uitgesproken, maar het leeft er wel: wat je hebt, heb je verdient. Met de
keiharde tegenhanger: en als je het niet hebt, heb je ‘t blijkbaar ook niet verdient. Dit is het idee in onze tijd:
wat je hebt, heb je verdient. Dat is een heel andere lijn dan de lijn van Jezus: Wat je hebt, heb je gekregen.

Ik denk niet dat ik te veel zeg als ik zeg dat niet alleen Flemming en Boef dat besef zijn kwijtgeraakt, maar
misschien wel wij allemaal dat deels of grotendeels zijn kwijtgeraakt of anders wel dreigen kwijt te raken.
Neem zo iets dagelijks als brood. Ik kan het mis hebben, maar dat we daar nu zo in dankbaarheid bij stil
staan... Tja, we hebben het toch gewoon gekocht, ervoor betaald, het komt ons dan toch toe? Als we zo
denken, vergeten we dat we er niets voor gedaan hebben dat graan Uberhaupt groeien kan. Dat blijkbaar de
temperatuur, de zon, de regen zo was dat er iets groeien kon. Dan vergeten we dat er geen druppel zweet
van ons bij zat om dat graan te oogsten. Dan vergeten we hoeveel mensen er samengewerkt hebben om
van dat graan brood te maken. Dan vergeten we hoeveel geluk we hebben dat we in zo'n land leven waarin
er brood in overvloed is, we onderweg naar winkel veilig waren, dat we Uberhaupt in een land leven waar
arbeid betaald wordt, waar geld iets waard is. Dan vergeten we dat we niets meer of minder waard zijn, op
niets meer of minder recht hebben op mensen elders op deze wereld voor wie brood allerminst
vanzelfsprekend is - en al helemaal niet kunnen kiezen tussen glutenvrij, spelt, meergranen of welke
soorten je in de supermarkt ook keuzestress bezorgen. En als er bij een simpele boterham al zoveel reden is
om je dankbaarheid te uiten. Dan is dat helemaal zo voor je koelkast, je fiets of je feyenoord-sjaal. En dan is
dat ook zo bij een diploma, of een nieuwe baan, of een ander huis. Natuurlijk kan je houding zijn - ja, maar
daar heb ik hard voor gewerkt. En ook al is dat zo - er zijn wel meer mensen die nog harder hebben gewerkt
die dat niet hebben gekregen. En sowieso zijn er allerlei omstandigheden geweest die het jou mogelijk
maakten om hard te werken, dingen die jou zomaar gegeven zijn, zoals gezondheid, wilskracht, een bepaald
IQ, talenten, dat je in dit land bent. Als je het zo bekijkt, is er helemaal niet zoveel reden om je brood te zien
als iets dat je toch gewoon toekomt...

De bijbel in het algemeen en Jezus in het bijzonder haalt ons hierbij weg, weg ook bij het idee ‘daar heb ik
toch recht op’, weg ook bij het idee ‘nu ga je zien dat ik alles heb wat ik verdien’, weg bij de houding om alle
dingen maar voor lief nemen, weg bij het idee om simpelweg te denken in termen van geluk en pech. En de
Bijbel in het algemeen en Jezus in het bijzonder brengen ons bij het idee dat het leven een geschenk is, dat
deze aarde een geschenk is, dat de dingen die we kunnen eten, geschenken zijn, dat de dingen die mogelijk
zijn, geschenken zijn. En dat het gepast is om God daarvoor te danken. Want we hebben het uiteindelijk aan
Hem te danken als dingen - misschien ook via heel veel andere mensen - op ons bord komen, als dingen
ons toevallen, als we dingen bereiken. Het past dus om God te danken voor de dingen die Hij geeft, mogelijk
maakt, doet - daarmee doen we God recht.

Hierom wordt er in de bijbel heel vaak opgeroepen om je dankbaarheid te uiten. Niet per se om je dankbaar
te voelen, maar om je dankbaarheid te uiten. Een gevoel van dankbaarheid hebben we nu eenmaal niet
altijd, en dat kun je ook niet oproepen, en dat hoeft dus ook niet. Soms zijn de omstandigheden ronduit te
beroerd om je dankbaar te voelen. En de bijbel spoort je er ook zeker toe aan om je moeiten, klachten en
vragen te uiten in je gebeden. Maar wat je gevoel verder ook is, je kunt er wel voor kiezen om ook je
dankbaarheid te uiten, eventueel zelfs te midden van de meest beroerde omstandigheden. Zoals Paulus dat
in het Nieuwe Testament schrijft: ‘Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de
Vader, voor alles'.



Paulus gebruikt hier ook dat woord eucharistos. Paulus had zo dank te zeggen hoogstwaarschijnlijk ook van
kinds af aan geleerd, om steeds weer een beracha uit te spreken. En nu gaat niet alles van het Joodse
denken en van de Joodse gebruiken door in het christelijk geloof, maar dit is wel de bedoeling om
meegenomen te worden. Dit hoort helemaal bij het christelijke denken, het christelijke leven, om God te
danken ‘te allen tijde’ en ‘voor alles’. Heel de dag door dus God zegenen, dank zeggen, bewonderen voor alle
dingen die je krijgt. En dan altijd. Dus zeker ook als het je heel goed gaat, heel veel dingen meezitten, je kans
op kans krijgt, dingen steeds weer de goede kant op vallen, je gezond bent van lijf en leden, je energie en
kracht hebt om van alles te doen. Maar toch ook in moeilijke tijden, om ook in zulke tijden God te danken
voor de dingen die je krijgt aan steun, vriendschap, zorg, een dak boven je hoofd, of welke dingen je ook
maar wel ontvangt, je ‘'om niet’ worden gegeven. Een vermaard voorbeeld las ik ooit bij Corrie ten Boom, die
in de Tweede Wereldoorlog samen met haar zus Betsie opgepakt werd vanwege hun hulp aan onderduikers.
Zij belanden in het concentratiekamp Ravensbrick. Toen zij in een bepaalde barak terecht kwamen, begon
Betsie God daarvoor te danken, zelfs voor de vlooien die er overvloedig waren in die barak. Dit ging zelfs de
gelovige Corrie veel te ver en maakte haar zelfs boos. Maar later bleek dat juist vanwege die vlooien de
bewaaksters de barak niet in wilden gaan en vrouwen in die barak alle tijd en ruimte hadden om vrijuit te
spreken en vrijer waren om hun gang te gaan. Dus zelfs de vlooien in ons leven kunnen ergens goed voor
zijn. Maar goed, waarschijnlijk zijn wij nog niet zover gegroeid als Betsie ten Boom om dat 'te allen tijde’ en
‘voor alles’ ook bij viooien in de praktijk te brengen. Maar we kunnen een begin maken, het proberen...

In het spoor van Jezus, die zo'n dankgebed ook niet alleen deed op momenten van succes, zoals deze in
Johannes 6. Waar iets wonderbaarlijks gebeurt en duizenden mensen om hem heen staan en Hij het
middelpunt van die menigte is. Hij doet het ook op het moment dat zijn laatste dagen geslagen zijn, hij het
laatste avondmaal gaat vieren met zijn overgebleven leerlingen, in het donker van de avond, met de
voelbare dreiging van lijden, marteling, geweld en dood. Als Hij het grootste geschenk, zijn leven, gaat geven.
Jezus spreekt ook dan een beracha uit. Hij dankt God voorafgaand aan een maaltijd.

Dankt God ten allen tijde en in alles. Jezus doet dit. Als we dit voorbeeld van Jezus volgen, als we zo bidden,
als we steeds weer beginnen te danken, dan gaan we in zijn spoor. En de belangrijkste reden hiervoor is dat
God deze dank toekomt, Hij is de bron van alles wat ons gegeven is. Er is nog een reden om steeds met
dankbaarheid te beginnen: het is ook goed voor onszelf en anderen. Zoals dat geldt voor alle dingen die God
ons vraagt voor Hem te doen - dat is altijd goed voor onszelf en anderen. Je hoeft maar even te googelen op
het nut van dankbaarheid en je wordt overladen met allerlei psychologische onderzoeken waaruit blijkt dat
je dankbaarheid uiten allerlei positieve effecten heeft. Bijvoorbeeld op ons geluksgevoel. Ik las ergens dat
voor ons geluksgevoel niets zo goed helpt om je dankbaarheid te uiten. En het blijkt ook bijzonder goed te
zijn voor onze relaties. En ons gezonde verstand bevestigt dat natuurlijk. Als je voortdurend kritisch en
cynisch bent, krijg je daar in de regel niet meer vrienden van en ook geen betere vriendschappen door.
Terwijl als je iemand bent die waardering en dankbaarheid voor dingen uit, mensen veel liever bij je in de
buurt zijn. Dat als Jezus ons voorgaat in een leven waarin we God danken voor de gewone dingen van het
leven, dan doet dat niet alleen God recht, maar is ook goed voor onszelf.



Laten we het tot slot nog even praktisch maken, hoe wij meer dankbaarheid, meer dankgebeden in ons
leven kunnen inbouwen. Drie ideeén, drie take-aways bij deze preek.

1.God danken voor iedere maaltijd. Het is een gewoonte die - als ik het goed zie - minder en minder in
gebruik komt bij christenen. Maar het lijkt me een goede gewoonte om een dankgebed uit te spreken.
Het kan in stilte of hardop. Het kan in je eigen woorden en zo kort als ‘God, bedankt voor dit eten’. Het
kan wat langer. Maar het kan ook met bestaande woorden, zoals Jezus ook van een bestaand gebed
gebruikmaakt. Zodat als je zelf geen woorden hebt, je toch kunt danken. Een oude gewoonte misschien,
maar zonde om die kwijt te raken.

2.Begin klein. Op een variatie van het spreekwoord ‘wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd’, zou ik
willen zeggen: ‘wie bij het kleine God niet bedankt, zal het bij het grote ook niet doen’. Wil je voorkomen
dat je een decadent en verwend iemand wordt, wil je voorkomen dat je mopperend door het leven gaat,
wil je voorkomen om cynisch te worden, begin dan met God danken voor de kleine dingen van elke dag.

3.Volgens een Joodse rabbi is het de bedoeling om minstens 100x per dag een beracha uit te
spreken. Dat is misschien wat veel. Maar laten we er een 0 vanaf halen, 10x per dag een dankgebed
uitspreken. Voor allerlei dingen. Bewust je dank uitspreken. In gedachten, fluisterend of gewoon hardop.
Maar dat je het bewust formuleert. Je dankbaarheid keer op keer uitspreken, doet iets met je. Zoals
voortdurend je kritiek uitspreken ook iets doet - zowel bij anderen, maar ook bij jezelf. Daar wordt je
niet gelukkiger, beter, vriendelijker, leuker van. Integendeel. Maar als je dankbaarheid uitspreekt,
richting mensen en richting God, je wel een gelukkiger, beter, vriendelijker, leuker, liefdevoller mens
maakt. Een dankbaarder mens.

Als het gaat over bidden als Jezus, dan begint dat met danken.

Amen.



